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Evelien van der Waa

Afscheid nemen - Mensen en huisdieren

in de laatste levensfase

Huisdier als gezinslid
Huisdieren nemen een belangrijke plaats in, in het leven
van mensen. Ze zijn tegenwoordig een volwaardig
gezinslid, zeker als mensen alleen zijn of geen kinderen
hebben. Dieren worden tegenwoordig ook veel ouder door
goede voeding en betere gezondheidszorg. Een hond,
afhankelijk van het ras, wordt tegenwoordig makkelijk
ouder dan 10 jaar en katten makkelijk ouder dan 16 jaar. Ze
zijn dus echt een hele tijd bij ons. Ze zijn aanwezig bij
belangrijke life events, zoals geboorte, verhuizing, het uit
huis gaan van kinderen, echtscheiding en overlijden.

Band tussen mens en dier
Niet iedere band tussen mens en huisdier is even intens en
bijzonder. Met het ene dier heb je soms meer dan met het
andere dier. Het is een wisselwerking tussen mens en het
specifieke dier. Soms heeft het te maken met wat je samen
hebt meegemaakt. Misschien was het dier wel het lieve-
lingsdier van een overleden partner of kind, of de enige
tastbare herinnering aan deze persoon. Zo'n dier wordt een
last-link-pet genoemd. En als zo’n dier overlijdt of geéutha-
naseerd moet worden, roept dat vaak ook weer het verdriet
op voor de overleden persoon.
Hoe innig de band is heeft ook met het dier te maken.
Sommige dieren lijken op aarde te zijn met een taak om
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mensen te helpen en zullen dat ook serieus op zich nemen,
soms ten koste van zichzelf. Andere dieren zijn meer met
zichzelf bezig en hechten zich minder aan mensen. De
sterke band die dieren met mensen kunnen hebben geldt
niet alleen voor hun eigenaar, maar soms ook voor mensen
buiten het gezin, bijvoorbeeld de oppas of een buurman.

Ook kunnen dieren een hele sterke band hebben met een
ander huisdier in hetzelfde gezin of met een dier buiten
het gezin. Als zo'n dier dan overlijdt kan het achtergeble-
ven dier echt depressief gedrag gaan vertonen: niet meer
willen eten, alleen maar een beetje in de mand liggen, geen
plezier meer hebben in de dagelijkse dingen.

Praktijkervaringen met verlies van een huisdier
Als homeopathisch werkend dierenarts werk ik al meer
dan 20 jaar alleen consultatief. Ik voer dus al lang zelf geen
euthanasie meer uit. Wel heb ik regelmatig gesprekken met
eigenaren van dieren die in de laatste levensfase zijn. Ik
merk dat het voor veel eigenaren heel belangrijk is om
zeker te weten wat het juiste moment is om een dier te
laten euthanaseren, niet te vroeg, maar zeker ook niet te
laat. Door in gesprek te gaan worden dingen vaak duidelij-
ker. Waar heeft het dier precies last van? Kan dit nog
herstellen of wordt het alleen maar slechter (zoals bij
chronisch nierfalen)? Wat is voor de eigenaar de grens voor
wat nog toelaatbaar is of niet (als de hond niet meer zelf
een rondje kan lopen). Dit is voor iedere eigenaar anders.
Het heeft te maken met hoe iemand zelf is, maar ook met
wat iemand eerder heeft meegemaakt met andere dieren.

Als een eigenaar een heel negatieve ervaring heeft overge-
houden aan de laatste euthanasie van een ander dier, zal
het heel lastig worden om hier neutraal naar te kijken bij
het nieuwe dier. Ook hopen veel eigenaren dat een dier
vanzelf overlijdt. Bij honden en katten is dit helaas heel
zelden het geval. En ook als dat wel gebeurt is dat niet
altijd prettig om als eigenaar mee te maken. Een zorgvuldig
geplande en goed uitgevoerde euthanasie is vaak een hele
mooie, vredige afsluiting van het huisdier-leven. Het
woord euthanasie betekent letterlijk een goede dood.

Verdriet na verlies huisdier en rouw
Iets wat niet iedereen zich realiseert is het verdriet dat
mensen kunnen hebben om de dood van een huisdier. Dit
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verdriet en de daaropvolgende rouwperiode kunnen net zo
heftig zijn en net zo lang duren als na het verlies van een
dierbaar persoon. Wat veel mensen helpt is als ze over hun
verdriet kunnen praten met andere mensen, die weten wat
het is om een dier te verliezen. Als het verdriet zo groot is
dat mensen niet meer goed kunnen functioneren in hun
dagelijks leven is het verstandig om professionele hulp in
te roepen.

Homeopathie als ondersteuning bij verdriet
Binnen de homeopathie zijn er drie grote verdrietmidde-
len, ignatia amara, natrium muriaticum en phosphoricum
acidum. Deze middelen kunnen ingezet worden bij mens
en dier als ondersteuning bij verdriet. Ignatia is meestal
het middel van eerste keus. Ik heb in mijn praktijk meer-
dere dieren heel goed kunnen helpen bij klachten na het
verlies van een ander dier. Hieronder volgen twee verschil-
lende verhalen van honden die heel goed gereageerd
hebben op het middel ignatia nadat zij klachten kregen na
het verlies van een ander huisdier in hetzelfde gezin.

Het verhaal van Bella

Bella was een golden retriever van s jaar oud. Ze kreeg
klachten nadat haar maatje Boy, een jack russel van 12 jaar
oud, plotseling overleed. Bella was enorm aan Boy gehecht
ze deden alles samen: spelen, slapen en eten. Toen Bella als
pup van 10 weken in huis kwam was Boy er al en ze werden
meteen dikke maatjes. Hij nam haar overal mee naar toe en
was haar kleine voorbeeld. Toen hij ouder werd draaiden de
rollen om en werd zij zijn grote beschermster. Overal waar
Boy was, was Bella en andersom. Na het overlijden van Boy
was Bella heel onrustig; ze liep maar rond en was ook
regelmatig aan het janken. Na een paar dagen werd dit
minder, maar toen begon ze aan een poot te knagen, iets
wat ze haar hele leven nog nooit gedaan had. Omdat de
eigenaren duidelijk een link zagen tussen het gedrag van
Bella en het verlies van Boy riepen ze mijn hulp in. Op basis
van het hele verhaal van Bella kreeg zij van mij één keer
ignatia in een hoge potentie. De eerste dag was ze heel erg
aan het janken, maar daarna gedroeg ze zich weer als
vanouds en heeft niet meer aan haar poot gezeten.

Het verhaal van Chaya

Chaya is een teckel van een vriendin van mij. Toen haar
paard Makista geéuthanaseerd moest worden, heeft mijn
vriendin na de euthanasie al haar andere dieren (paarden
en honden) de kans gegeven om even bij het dode paard te
gaan kijken en afscheid te nemen. Alle dieren deden dat op
hun eigen manier, mas# teckel Chaya deed het op een heel
bijzondere wijze. ledere keer als ze buiten kwam ging ze
naar het dode paard toe en ging het paard likken, om haar

Chaya en Makista

overeind te krijgen. ‘Alsof ze niet begreep dat het paard
echt dood was’. Ook was zij buiten en binnen in huis
regelmatig aan het huilen. Het werd wel minder toen het
paard was opgehaald, maar het heeft wel een aantal dagen
geduurd.

Nu had de teckel geen bijzonder band met dit paard. Maar
een aantal maanden later moest de oudste hond van mijn
vriendin, Arag, een Tibetaanse mastiff vanig4,5 jaar oud,
geéuthanaseerd worden. Chaya had met hem wel een heel
sterke band. Zij was eigenlijk zijn ‘mantelzorger’. Iedere
dag waste zij zijn gebit, kop en oren. Mijn vriendin was
bezorgd om Chaya en heeft haar voor de euthanasie ignatia
gegeven. Deze keer verliep het proces na de euthanasie heel
anders. Na de euthanasie ging Chaya samen met de andere
honden kijken bij de overleden hond. Ze heeft hem gewas-
sen en ging daarna weg om gewoon haar gang te gaan, net
als de andere honden.

Het tweede grote middel voor verdriet is natrium muriati-
cum, dit is meer een depressief verdriet. Ook hier heb ik
een voorbeeld van uit mijn praktijk.

Het verhaal van Mike

Mike is een golden retriever die ik al langere tijd onder
behandeling heb voor angstig gedrag. Hij doet het echt
heel goed op homeopathie. Op een bepaald moment krijg
ik een mailtje van de eigenaar dat het niet goed gaat met
Mike. Hij is weer heel erg gespannen en angstig. Er is
onweer geweest en een paar luchtballonnen, die hij heel
eng vindt. Meestal reageert hij dan goed op zijn constitu-
tiemiddel (barium carbonicum). Deze keer doet het echter
niets. Hij schrikt nu al als de buurvrouw de deksel van de
kliko te hard dicht doet en wil de hele tijd bij de eigenares-
se in de buurt zijn. Ook gromt en joelt hij weer regelmatig
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naar mensen die langs lopen en valt hij weer vaker uit naar
andere honden. Bij de ene hond gaat het goed maar bij de
andere helemaal niet. Er is geen pijl op te trekken. Als ik
vraag of er nog iets bijzonders is gebeurd, herinnert de
eigenaresse zich dat het allemaal begonnen is een week na
het overlijden van de buurman. Mike en de buurman waren
heel erg gek op elkaar. De buurman was thuis opgebaard
en de eigenaresse had Mike meegenomen om afscheid te
nemen. Mike is snuffelend langs de kist gelopen en toen hij
klaar was, ging hij naast de kist zitten. Dat verbaasde de
eigenaresse, omdat Mike normaal heel bang is voor dozen.
Voor Mike was dit niet de eerste keer dat hij een dierbaar
persoon verloren heeft.

Mike kreeg van mij natrium muriaticum MK eenmalig. Hij
regeerde hier direct op. Hij werd ’s avonds heel onrustig,
bleef heen en weer lopen, was aan het hijgen en zocht
steun bij de kat. Ook kreeg hij veel jeuk aan zijn poten
(Mike is bekend met allergieklachten). De volgende dag
was hij heel sloom. Toen de eigenaresse ’s ochtends
beneden kwam begroette hij haar niet, maar bleef op zijn
kussen liggen. Dat is niets voor hem. Hij is altijd haantje de
voorste. Daarna knapte hij echt op. Hij werd weer vrolijk en
minder bang voor dingen, bijvoorbeeld voor een hijskraan
en in de dierenwinkel. Ook de jeuk nam weer af.

Het laatste grote verdrietmiddel in de homeopathie is
phosphoricum acidum. Ook dit schrijf ik regelmatig voor
bij dieren. Niet altijd voor verdriet, maar bij Rashmir wel.
Het verdriet van phosphoricum acidum is meer een
uitputting door verdriet.

Mike

Rashmir

Het verhaal van Rashmir

Rashmir is een middenslag schnauzer die heel gevoelig is.
Ik behandel hem al langere tijd voor verschillende klach-
ten, maar in oktober van dit jaar mailt de eigenaresse mij
dat het niet goed gaat met Rashmir. Zij denkt dat dit te
maken heeft met het verlies van een aantal dieren in zijn
omgeving. In korte tijd zijn een bevriende hond en een
bevriende kat overleden. Rashmir laat gedrag zien dat je
zou kunnen omschrijven depressief. Hij heeft nergens zin
in, wil niet wandelen of spelen. Ook begint hij opeens heel
veel te drinken. De eigenaresse is hiervoor nog bij haar
eigen dierenarts geweest om uit te laten zoeken of hier
misschien een lichamelijke oorzaak voor het vinden was.
Maar er werd geen verklaring voor gevonden. Voor deze
klachten door verdriet in combinatie met het plotselinge
vele drinken geef ik hem phosphoricum acidum.

Rashmir reageert heel goed op het middel. De dag na het
geven van twee korrels reageert hij alweer alerter bij het
uitlaten in het bos. Hij houdt de eigenaresse weer goed in
de gaten. Ook wil hij meer knuffelen en het apathische is
helemaal verdwenen. Het drinken is weer genormaliseerd.

Rol van huisdieren bij palliatieve zorg
De oorspronkelijke aanleiding voor het schrijven van dit
artikel was een persbericht in 2019, waarin gemeld werd
dat in het ziekenhuis in Groningen een hond werd toegela-
ten om afscheid te kunnen nemen van zijn baasje, die
terminaal ziek was en niet meer naar huis kon. Het zou
goed zijn als in de zorg meer aandacht is voor afscheid
nemen tussen mens & huisdier en dat er gekeken wordt
naar mogelijkheden om dit soort contacten tot het einde
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mogelijk te maken. Ik wil dit artikel graag afsluiten met vanaf klein pupje hadden en die resp. 16 en 17 jaar zijn
het persoonlijke verhaal van een cliént van mij en dierenei- ~ geworden, besloten wij geen hondje meer te nemen,

genaar. Zij beschrijft in haar eigen woorden het afscheid temeer daar mijn man toen al erg ziek was. Toch was de
van haar man en de steun die haar hond Mimi daarbijbood ~ wens te groot en binnen enkele maanden adopteerden wij
en het afscheid van poes Snoozel. Mimi, 11 weken, geboren in een asiel waar een hondje was

binnengebracht dat drachtig bleek. En dit was ‘meant to be’,
‘a match made in heaven’. We genoten van haar en zij was op

Het verhaal van Mimi & Snoozel door Astrid Bes haar plekje bij ons. Toen mijn man een jaar later voor een
Mijn leven is eigenlijk nooit zonder dieren geweest; vanaf ~ aantal dagen per week in een verpleeghuis moest verblij-
het moment dat ik op mijn achttiende zelfstandig ging ven, heb ik ervaren hoe goed het hem deed dat Mimi elke
wonen waren er katten, vanaf de ontmoeting met mijn dag mee mocht en bij hem op bed mocht liggen; zijn

man in 1991 waren er honden (én katten). Zoveel dieren gezicht klaarde op als hij haar zag. Hij hoefde haar niet te
betekent ook zoveel geluk; mens en dier kunnen elkaars missen op de dagen dat hij niet thuis was. Ik merkte ook bij
leven verrijken, het is een verbondenheid waar zowel dier andere bewoners wat het teweeg bracht, een dier, een warm
als mens gelukkig van worden. Het dier krijgt liefde, een lijfje op schoot, aanraking, je zag het aan hun gezicht; alsof
warm mandje, zijn dagelijkse natje en droogje en veel ze eventjes uit hun eigen kleine wereldje van vergetelheid
aandacht, ook lijfelijk. En dit is wederzijds; ook als mens kwamen door het contact.

ontvang je die liefde, krijg je de knuffels, de kopjes en de Toen het einde naderde was de afspraak dat ik sdmen met
likjes en bij beide partijen gaan de gelukshormonen Mimi mocht blijven, ook de nachten. Een extra bed was al
omhoog en de stresshormonen omlaag. We vervullen op de kamer gezet. Dit hadden wij z6 mooi gevonden.
dezelfde rol in elkaars leven en de band is intens en groeit ~ Helaas heeft dat door een laatste ziekenhuisopname,

door de jaren heen. Een huisdier is deel van ons gezin en waarbij mijn man is overleden, niet zo mogen gaan.

ons leven. We delen gezelligheid, lief en leed met onze Maar Mimi heeft op de kist gezeten, muisstil en onbeweeg-

huisdieren. Want zoals wij hen kennen, kennen zij ons ook lijk, precies op schoot, luisterde naar de muziek; ze voelde
envoelen ons aan. Daarvan ben ik overtuigd. Zoveel geluk ~ het. Deze ervaringen samen delen is heel bijzonder en heeft
en verbinding betekent dus ook zoveel afscheid en het de band voor zover mogelijk nég meer versterkt!

daarbij behorende verdriet. Het afscheid is zwaar, niet

alleen als het dier sterft, ook wanneer voor een mens het

einde in zicht is. Ik deel graag de laatste fase vanmijn man ~ Een andere ervaring was het einde van onze poes Snoozel,

en wat ons hondje Mimi in die tijd voor hem, voor ons, bij ons geboren uit poes Pluis. We hebben haar uit het
betekend heeft. nestje van vijf gehouden, samen met haar broertje, kater

Beer. In de herfst van 2019 werd Snoozel plotseling ziek,
Nadat wij binnen één jaar afscheid moesten nemen van eten ging moeizamer en spugen en diarree namen snel toe.
onze vorige hondjes, Droopy en Fleurtje, die wij allebei Waar de dierenarts dacht aan te veel maagzuur of een

Snoozel
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virusinfectie voelde ik dat het niet goed zat. Uit een echo
bleek dat er sprake was van kanker in de darmen. Een
stootkuur prednison zou kunnen helpen en haar nog een
tijdelijke opleving kunnen geven. Vanuit mijn eigen
achtergrond kies ik bij voorkeur voor additieve geneeswij-
zen, supplementen en voeding, de kracht van ons eigen
lichaam (en geest), ook voor mijn dieren. Soms is die optie
er niet. Ondanks de prednison ging ze achteruit en het ging
heel snel, geen weken, maar dagen. Er kwam een advies
voor euthanasie, maar dat kreeg ik aan de balie in een
wachtkamer met meerdere mensen. Heel klinisch en
zonder overleg of uitleg. Terwijl er juist dan zoveel vertwij-
feling is; wanneer is het juiste moment? Je wilt geen lijden
voor je huisdier, zeker als je weet dat genezing niet moge-
lijk is. Je wilt niet te laat zijn maar ook niet te vroeg, je
hoopt dat de natuur het regelt en het dier in zijn slaap
wegzakt. Juist de verantwoording van het nemen van zo'n
beslissing over het leven is moeilijk. Ik heb contact
opgenomen met Evelien van der Waa, homeopathisch
werkend dierenarts in Houten. Wij kenden elkaar al, een

 —

lieve vrouw en kundig dierenarts, om met haar te overleg-
gen. Toen ik wist dat euthanasie de beste optie was heb ik
contact gezocht met onze oude dierenarts in de regio. Haar
benadering was warm en empathisch. Er is een afspraak
gemaakt diezelfde week voor euthanasie. De bevestiging
dat de tijd daar was, kwam echter dezelfde dag. Snoozel
ging ineens heel snel achteruit en op dat moment voelde ik
dat het goed was en heb de dierenarts gevraagd het
diezelfde avond te doen. Snoozel reageerde meteen op het
eerste spuitje, ze keek naar me, kroop dicht tegen me aan,
legde haar kopje tegen mijn schouder en zakte weg, heel
snel, heel rustig. Het was haar tijd. Met een kopje koffie
mocht ik nog bij haar blijven zitten zolang ik wilde.
Uiteraard was Mimi daar bij om de laatste momenten te
delen. Het afscheid doet pijn, maar het had niet mooier
kunnen gaan dan zoals het ging. Een waardig, mooi
afscheid.

Een waardig einde verzacht de pijn. De liefde blijft bestaan,
ook voorbij dit leven. m

Tedereen draagt iets kostbaars in zich dat in geen ander te vinden is.

Dat te ontdekken is je weg.’

MARTIN BUBER
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